
Beste mensen,
 
Toen ik vanmorgen naar Groningen reed, stond de regenboog in volle glorie aan de hemel. 
Een teken van hoop?
 
Morgenochtend is de jaarlijkse gedachtenisviering waarin we de overledenen uit onze 
gemeenschap gedenken. We hebben ons best gedaan de nabestaanden zoveel mogelijk 
persoonlijk uit te nodigen. Daarnaast kan iedereen die dat wil, een kaarsje aansteken om zijn 
of haar geliefde(n) te gedenken. 
De dienst begint om 10.00 uur. De Cantorij verleent medewerking en Luuk Tuinder is de 
organist. Zelf ga ik voor. Helaas is Esther ziek geworden – beterschap vanaf deze plaats!
 
We hebben een mooie aanmelding voor ons Engelenproject. De nodige namen van mensen 
die een engel deze periode kunnen gebruiken, en ook de nodige namen van mensen die 
‘engelbezorger’ willen zijn. Met nog twee bezorgers erbij, kunnen we iedereen aan elkaar 
koppelen… Dus wie wil nog meedoen? Voor maandag melden bij Willy Meijering, want dan 
wordt de indeling gemaakt. Alvast dank! familiemeijering@planet.nl
 
Vanuit de diaconie de vraag om kleine en middelgrote potjes voor de te maken 
Kerststukjes: ze kunnen worden ingeleverd in het Ontmoetingshuis. 
Ook zijn we op zoek naar foto’s van het stamppotten buffet afgelopen 3 november. 
Foto’s mogen naar diaconie@pkn-vries.nl  worden gestuurd.
 
Verder meld ik alvast dat volgende week zaterdag 2 december de kopij voor het 
Kerstnummer van De Brug moet worden aangeleverd.
 
En nu vraagt u zich nog af, wat moest hij vanmorgen in Groningen?  
Ach ja, zoonlief had gevraagd of pa mee wilde helpen wat tegels te leggen. Samen met zijn 
grote broer (die in de camera kijkt) hebben we dat klusje geklaard…tussen de buien door,
Goede zondag gewenst,
  Bert Altena
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